
                                  Nicolaas Nieuwsbrief
                                        2 februari 2025

Ter overweging

In het gebaar waarmee Maria Jezus aanbiedt in de tempel, ligt voor haar en Jozef 
iets vanzelfsprekends: de vreugde van de gehoorzaamheid. 

Hun tocht naar Jeruzalem met het kind is niets anders van de verlenging van 
Maria’s eerste woord tot God, nog vóór ze dit kind ontving: ‘Ja, mij geschiede naar 
uw woord.’

Nooit is een kind zo van God geweest, nooit is een opdracht aan de Heer zo 
vanzelfsprekend geweest. Heeft God immers geen recht op zijn eigen Zoon? Deze 
gehoorzaamheid geeft Jozef en Maria onbegrensde vreugde en onbegrensd geluk. 
‘Gelukkig immers zij die Gods Woord horen en het onderhouden.’ Hier blijkt een 
vreugde die wij nog amper kennen. 
Luisterbereidheid en gehoorzaamheid lijken voor ons eerder op beperking van de 
vreugde, inkrimping van ons geluk. De vreugde van het intens luisteren naar Gods 
wil van het ja zeggen in gehoorzaamheid maakt blij. En sterk! Dit kunnen we 
voelen als we – al is het in het klein – echt ja zeggen tegen God. Wij krijgen weer 
adem en ons hart wordt warm. We voelen ons ineens niet meer alleen met die 
arme, kleine wil van ons. We voelen ons gedragen door de sterke stroming van 
Gods wil, die je draagt als een vogel op de wind.
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 Feest Maria Lichtmis / Blasiuszegen

 zondag vieren we het feest van de Opdracht van de Heer, beter bekend als Maria Lichtmis. 
Het komt niet vaak voor dat 2 februari op een zondag valt, dit jaar dus wel en dat is 
bijzonder, zeker nu we een heilig jaar vieren. Aan het begin van de viering zullen we de 
kaarsen wijden en gezegend worden met gewijd water. We mogen daarmee onze opdracht, 
die we hebben meegekregen bij onze doop, opnieuw hernieuwen en God vragen om ons 
bijzonder te zegenen. Dat gebeurt ook door de Blasiuszegen die na de mis gegeven wordt 
en waar u van harte toe bent uitgenodigd om deze te ontvangen.

 

Feest van de Kerkwijding

Op zondag 9 februari a.s. vieren we de verjaardag van de kerkwijding van onze Basiliek. De 
eigenlijke dag is 7 februari en de kerk is dan 138 jaar oud. We zullen deze verjaardag 
feestelijk vieren op de 9e en bijzonder bidden voor onze geloofsgemeenschap.

 

Televisiemis op zondag 16 februari

Op zondag 16 februari a.s. verlenen wij weer gastvrijheid aan de televisie uitzending van de 
viering. We zijn dan weer even de nationale parochiekerk. Wilt u vast noteren dat de viering 
dan al om 10.00 uur begint?

 

Pastoor-deken Eric Fennis 
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Kinderen

Het is precies veertig dagen na Kerstmis en vandaag herdenken we dat het kind 
Jezus door Maria en Jozef naar de tempel in Jeruzalem werd gebracht om aan God 
te worden opgedragen. In de tempel vinden er twee bijzondere ontmoetingen plaats: 
met de oude Simeon en met de profetes Hanna. Door de heilige Geest verlicht, 
herkennen zij hun Heer en getuigen van Hem met vreugde. 

Je bent welkom om 10:30 in de Joop Stam zaal. 

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)
Van maandag t//m zaterdag: 12:15 – 15:30 uur.

QR-code  (voor donaties)

Uw donatie via onderstaande QR code zal uitsluitend gebruikt worden voor 
onderhoud en restauratie van onze Orgel. Waarvoor onze hartelijke dank!

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering 
Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. 
Sacrament.
Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (livestream)

Gregoriaans Vespers
Zondag 2 februari 17.00u: Vespers van de Opdracht van de Heer in de tempel, o.l.v. 
Laine Tabora

Zondag 9 februari 17.00u: Vespers van de Kerkwijding, o.l.v. Laine Tabora
Celebrant is rector Eric Fennis

Info: www.gregoriaanskoor.nl
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http://www.gregoriaanskoor.nl


Celebrant zondag 2 februari: Pastoor Eric Fennis

Celebrant zondag 9 februari: Pastoor Eric Fennis

 

Liturgische muziek

OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL

 

Zaterdag 1 februari 17.00 uur           Basilica Consort                        

When to the tempel Mary went Eccard

Responses: Statham

Office Hymn: O gladsome light of grace NUNC DIMITTIS

Psalm 24

Evening service in D Walmisly

Lumen ad revelationem

Hymn: In his temple now behold him

 

Zondag 2 februari 10.30 uur           Basilica Consort

 Lumen ad revelationem Walter

Missa brevis Buxtehude (Gloria)

Missa Solenne a 6 Isaac (Agnus Dei

Nunc dimittis Josquin

Hodie Meata Mariae Virgine Philips
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