
                                  Nicolaas Nieuwsbrief
                                     22 december 2024

Ter overweging

Mensen van onze tijd zoeken tekenen. In de sterren vooral. Kerstmis geeft een 
teken aan de mensheid. Geen abstract teken aan de hemel, maar een concreet en 
historisch mens: Jezus, uit Maria geboren in Bethlehem. Zo zijn de christelijke 
tekens: ze zijn geïncarneerd, eenvoudige historische getuigenissen, verborgen in 
de plooien van het dagelijks leven.

Jezus – het teken – is geen gunstige stand van de sterren, hij is een huilend kindje 
in een kribbe. God is zo groot dat hij klein kan worden, zo universeel dat hij het 
aankan om particulier te worden, zo sterk dat hij zich kan plooien naar de 
geschiedenis van mensen om erin binnen te gaan. 

Kerstmis is het feest van de eenheid tussen God en mens: God wordt mens opdat 
de mens vergoddelijkt zou worden. Dit is nu incarnatie. Het kind in de kribbe is 
Gods eigen Zoon én de zoon van Maria: het wordt aanbeden én in doeken 
gewikkeld.
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Winkel

De laatste weken is onze Nicolaas winkel voorzien van een prachtig assortiment aan mooie 
kerstspullen, maar ook linnen tasjes, kaarsen etc. met een afbeelding van onze kerk en van 
het Maria altaar. Genoeg om nog laatste kadootjes te kopen voor kerstmis. Gedurende de 
week is als de kerk open is, ook de winkel open (behalve tijdens de vieringen) en ook deze 
zondag kunt u na de mis nog volop terecht. Met dank aan Diana en haar medewerkers die 
de winkel zo prefect verzorgen.

Kinderkerstviering

Op maandag 23 december a.s. is de kerk voor de kinderen om hun kerstfeest te vieren. 
Door het spelen van het kerstspel, het zingen van kerstliederen en door samen te bidden, 
vieren we de geboorte van het kerstkind. Alle kinderen met hun ouders en grootouders zijn 
van harte welkom. De viering begint om 16.00 uur. Zie ook de flyer bij deze nieuwsbrief.

Geen viering op 24 december overdag

In verband met de nachtmissen in de avond, en de voorbereiding op kerstmis overdag, is de 
kerk op 24 december gesloten en vervalt de mis van 12.30 uur.

Nieuwsbrief

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2024. De eerste verschijnt weer op 4 januari a.s.

Een goede gelegenheid om Lucia Simao vanaf deze plek heel hartelijk danken voor het 
telkens redigeren en versturen van deze wekelijkse Nieuwsbrief.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondag 19 januari, aansluitend aan de viering van 10.30 uur mogen we elkaar weer 
treffen in De Kroonprins om het glas te heffen op het nieuwe jaar en elkaar daarbij alle 
goeds toe te wensen. Zet u het vast in uw agenda?

Mede namens collega Marc Timmermans wens ik u van harte een Zalig Kerstfeest en hele 
mooie, gezegende en vooral ook gezellige dagen. 

 

Met een hartelijke groet,

 

Pastoor-deken Eric Fennis
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Kinderen
Wie van jullie heeft wel eens een wonderlijke ontmoeting gehad? We 
nodigen je uit deze week je hart open te stellen voor een verrassende 
ontmoeting. Je bent welkom om 10:30 in de Joop Stam zaal. 

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)
Van maandag t//m zaterdag: 12:15 – 15:30 uur.

QR-code  (voor donaties)

Uw donatie via onderstaande QR code zal uitsluitend gebruikt worden voor 
onderhoud en restauratie van onze Orgel. Waarvoor onze hartelijke dank!

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering 
Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. 
Sacrament.
Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (livestream)

Gregoriaans Vespers
Zondag 22 december 17.00u: Vespers van de 4e Advent, o.l.v. Rens Tienstra
Dinsdag 24 december 17.00u: 1e Vespers van Kerstmis, o.l.v. Rens Tienstra
Woensdag 25 december 17.00u: 2e Vespers van Kerstmis, o.l.v. Laine Tabora
Zondag 29 december: geen Vespers
Info: www.gregoriaanskoor.nl
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Celebrant zondag 22 december: Pater Jan Stuyt SJ, met Pastor Marc 
Timmermans

Celebrant dinsdag 24 december 20.00 uur: Pastoor Eric Fennis met Pastor Marc 
Timmermans

Celebrant dinsdag 24 december 22.00 uur: Pastoor Eric Fennis

Celebrant woensdag 25 december: Pastor Marc Timmermans

Celebrant donderdag 26 december: Pastor Marc Timmermans, met diaken Rob 
Polet

Celebrant zondag 29 december: Pater Ben Frie SJ

Celebrant woensdag 1 januari: Pastoor Eric Fennis

Liturgische muziek

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

 Zaterdag 21 december 17.00 uur                            Capella Nicolai

Festival of Nine Lessons and Carols

 The Sussex Carol Willcocks

Adam lay ybounden Ledger

Tomorrow shall be my dancing day Willcocks

A spotless rose Howells

I sing of a maiden Hadley

Magnificat in G Stanford

God is with us Tavener

Quem vidistis Poulenc

Bethlehem down Warlock

In dulci jubilo Pearsall

O nata lux Lauridsen
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Zondag 22 december 10.30 uur                               Basilica Consort

Missa brevis Berkeley

Ecce virgo concipiet SweelinckCanita tuba Guerrero

O radiant dawn Macmillan

 

HOOGFEEST VAN KERSTMIS

 Dinsdag 24 december 20.00 uur en 22.00 uur        Cappella Nicolai

Missa angelorum Cererols

God is with us Tavener

Verbum caro factum est Sheppard

Hodie Christus natus est Poulenc

Mary’s Magnificat Carter

 Woensdag 25 december 10.30 uur                          Nicolaas Chorale

Communion service Stanford

How beauteous are their feet Stanford

Hodie Christus natus est Sweelinck

In the bleak midwinter Darke

 

Zondag 29 december 10.30 uur                           Basilica Consort

Missa puer natus est Tallis

O magnum mysterium Gabrieli

Queramus cum pastoribus Mouton
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